
40 Days of HOPE – Daaglikse Bybellees 
 

Week 3:  Hoop is om e weet dat God nog nie klaar is met ons nie.  
 

Sondag 7 Maart (dag 15)  
Hebreërs 11:1 “Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om 
oortuig te wees van wat ons nie sien nie.” 
“This faith is the firm foundation under everything that makes life worth living. It is 
our handle on what we can’t see.” (The Message) 

 
Maandag 8 Maart (dag 9) 

Job 42:5 “Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self 
gesien.” 

 
Dinsdag 9 Maart (dag 10) 

Hebreërs 13:5-6 “God het self gesê: ‘Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat 
nie.’ (I will not walk off and leave you.)  Daarom kan ons met vertroue sê: ‘Die Here is my 
helper. Ek ken geen vrees nie (I am fearless): Wat kan ‘n mens aan my doen?’” 

 
Woensdag 10 Maart (dag 11) 

Filippense 1:6 ““Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin 
het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Jesus Christus kom.” 

 
Donderdag 11 Maart (dag 12) 

 Job 19:25-26 “Ek weet dat my Losser leef, uiteindelik sal Hy op die aarde triomfeer. 
Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien.” 

 
Vrydag 12 Maart (dag 13)  

Romeine 12:11-12 “Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien 
die Here. Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed.” 

 
Saterdag 13 Maart (dag 14) 

Psalm 73:23-25 “Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand.  
U lei my met u raad en aan die einde sal U my in ere by U opneem.  
Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie.” 

 
 


